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The Peace Between 
Gebedspunten 

Hieronder geven wij enkele gebedspunten maar u kunt natuurlijk ook ruimte geven voor 

spontane gebeden waarbij iedereen kan delen wat hij of zij op zijn of haar hart krijgt.  

Algemene gebedspunten 

 Bid dat we erop zullen vertrouwen dat God een plan en bedoeling heeft met alles, 

en dus ook met de reis en bestemming van ontheemden. 

 Bid dat we God aan het werk zulllen zien in onze gemeenschappen als we Zijn wil 

zoeken in onze relaties met ontheemden. 

 Bid dat God krachtig zal werken in situaties van onrust – ongeacht of die onrust 

nu politiek, sociaal of lichamelijk van aard is – om Zijn vrede te brengen. Bid dat 

God leiders die Zijn wil kennen, zal plaatsen op posten waar ze werkelijk invloed 

uit kunnen oefenen op deze situaties. 

 Bid dat de kerk de moed zal hebben om te leven naar het Woord van God; bid dat 

zij zich uit zal durven spreken naar Gods wil, ook in de spanningen over migratie 

en integratie. 

Bid voor leiders 

 Bid om wijsheid voor overheden, dat zij de juiste balans zullen vinden in vaak zeer 

ingewikkelde (politieke) situaties. 

 Bid om wijsheid voor kerkleiders zodat zij hun gemeenten richting kunnen wijzen 

als zij zoeken naar een passende reactie op de nood van ontheemden; bid dat in 

deze reactie iets van de liefde van Jezus zichtbaar zal zijn. 
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Bid voor ontheemden 

 Bid dat ontheemden die Jezus volgen, christelijke gemeenschappen zullen vinden 

die hen verwelkomen als familie. 

 Bid dat ontheemden die Jezus nog niet kennen, in hun nieuwe thuis 

vriendschappen zullen sluiten met hen die Hem al wel kennen als hun Redder; bid 

dat ontheemden hierdoor de liefde en genade van God zullen zien op een manier 

die hen ook bij Jezus zal brengen. 

 Bid dat ontheemden in hun nieuwe of tijdelijke thuis veiligheid zullen vinden, dat 

trauma’s worden geheeld, dat kinderen naar school kunnen gaan en vrienden 

vinden. 

Bid voor gemeenschappen 

 Bid voor landen die, uit vrije keus of door omstandigheden gedwongen, 

ontheemden opvangen; bid dat inwoners en ontheemden vreedzaam zullen 

samenleven terwijl zij elkaar leren kennen. 

 Bid voor gemeenschappen die zich overweldigd voelen door de veranderingen die 

ontheemden met zich meebrengen of met zich mee zullen brengen; bid dat deze 

gemeenschappen Gods leiding zullen zoeken en dat zij een vrede en begrip zullen 

ervaren die alleen God hen kan geven. 

 Bid voor jezelf en voor de groep waarmee je deze dialoog aangaat; dat jullie Gods 

wil voor omgang met ontheemden in jullie gemeenschap zullen ontdekken en dat 

jullie door nieuwe vriendschappen God nog beter zullen leren kennen. Hij houdt 

van iedereen van jullie. 

 Bid voor jezelf en voor de groep als jullie weer uit elkaar gaan; bid dat jullie zullen 

zien hoe God jullie zowel persoonlijk als als gemeente leert hoe om te gaan met 

de ontheemden in de buurt. 

 


